
KERKDIENSTEN.
Centrumkerk : U bent van harte welkom in de kerk, maar u kunt ook alle diensten 
on-line bijwonen. Deze zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl 
Zowel live op de zondag om 10:00 uur als achteraf op een ander tijdstip..   
Woensdag 12 maart. Biddag voor gewas en arbeid. Voorganger: Mw.P.Kuper uit Tiel  
Zondag 16 maart. Voorganger: Ds. J Breure uit Zwijndrecht 
Zondag 23 maart. Voorganger: Ds. C.M. Blokland- den Hertog
Zondag 30 maart. Voorganger: Ds. M de Goei -Jaarsma uit Amersfoort.  

Gereformeerde Kerk: De diensten zijn eveneens te beluisteren via en te zien op 
YouTube. Zoekterm: ‘Kerkdienst Gereformeerde Kerk Geldermalsen’.
Zondag 16 maart. Voorganger: Ds. L. van Lingen uit Beusichem
Zondag 23 maart. Voorganger: Ds. W. de Kam-Diepeveen uit Maurik 
Zondag 30 maart. Voorganger: Mw. R. Agterhuis uit Ottoland 

Vanuit zorgcentrum Ravestein
Kerkdiensten      

Zondag 16 maart: 15.00 uur: Anne-Marie Rijs, voorganger en Adriaan Terwal, 
organist
Zondag 23 maart: 15.00 uur: R-K viering: Greet Severs, voorganger en Yvonne 
Scholten, pianist
Zondag 30 maart: 15.00 uur: Ds. W. Geerlof, voorganger en Greet de Bruin, organist
Op donderdag 13 maart is er weer een ZIN(gevings)bijeenkomst, waar we stilstaan bij
de betekenis van bidden. Wat is bidden en hoe bidden wij? Dit in het kader van 
biddag. Op zondag 16 maart leidt Anne-Marie Rijs de kerkdienst. Zij is al enkele 
maanden stagiaire bij ons en wil graag geestelijk verzorger worden. Fijn dat ze nu de 
kerkdienst gaat leiden!
Dat ik van scheurkalenders houd, is in brede kring bekend door mijn medewerking in 
de redactie van de grootletter scheurkalender Een bemoediging voor elke dag. Voor 
de vierde keer mochten we zo’n kalender maken: voor 2026 gaat de kopij een dezer 
dagen naar de drukker en vanaf april is de kalender dan te koop.
Maar wist u dat er ook een theologenscheurkalender is? Ik kreeg deze cadeau eind 
vorig jaar en nu haal ik elke dag een uitspraak van een bekende of een onbekende 
theoloog van de kalender om te lezen. Een prachtige bloemlezing wat er zoal in 
theologenland wordt gedacht en geschreven! Uitspraken van mensen langgeleden of 
juist van jonge mensen. Heel boeiend! Als u iemand, die geïnteresseerd is in theologie
een plezier wilt doen: denk dan eens aan de theologenscheurkalender. Ik las op een 
kalenderblaadje, kortgeleden, een gebed van de bekende ds. Karl Barth (1886 – 
1968). Hij was een Zwitsers theoloog, die wordt beschouwd als een van de grootste 
theologen van de 20e eeuw. Ik wil het u niet onthouden.
Heer onze God, 
Als wij bang zijn, laat ons dan niet vertwijfelen. 
Als wij ontgoocheld zijn, laat ons dan niet bitter worden. 
Als wij gevallen zijn, laat ons dan niet blijven liggen. 
Als wij aan het einde zijn van ons begrijpen en van onze krachten, 
laat ons dan niet omkomen. 
Nee, laat ons dan uw nabijheid en uw liefde voelen. Amen.
Met een hartelijke groet,
Pietie Kuper, geestelijk verzorger E pkuper@szr.n l M 06 15669571
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE
Bij de diensten: 
Zondag 16 maart gaat ds. Johan Breure uit Zwijndrecht voor.
De 40-dagentijd is gestart en daarmee start ook het paasproject voor de kinderen van
de kindernevendienst. Het thema is in de tuin - het leven wint. Tijdens de 
kindermomenten in de kerk staat er weer een mooie projectverbeelding, waarbij we 
wekelijks een voorwerp uit de verbeelding centraal zetten waar we tijdens de 
kindernevendienst inhoudelijk op ingaan. Met dit mooie thema willen we het geloof 
van de kinderen laten groeien, zoals ook de bloemen in het voorjaar groeien. We 
vragen hierbij om Gods zegen. 

Zieken
‘U legt uw hand op mij.’ 
Psalm 139:5b
 
De zieken in ons midden en degenen die nauw met hen verbonden zijn bidden we 
Gods kracht en bemoediging toe.
 
Huwelijksjubilea
De heer en mw. Soelen – de Bie hopen 20 maart 55 jaar getrouwd te zijn. Voor het 
echtpaar De Vaal – Tamaela is het op 21 maart 50 jaar geleden dat zij in het huwelijk 
traden. We feliciteren de echtparen van harte en bidden hun Gods zegen toe! 
 
Bijbelgesprekskring
Dinsdag 8 april komt de bijbelgesprekskring bijeen. We spreken met elkaar n.a.v. 
hoofdstuk 10 uit het boekje ‘Waarheid in liefde’. Leiding: ds. Carolina Blokland – den 
Hertog. Consistoriekamer, 10.30 uur.
 
Giften
Voor het Bloemenfonds van: 4 x € 10,- via mw. A. Callewaert

Zwo

We zijn blij om met jullie te delen dat we na Shade een nieuw project “dicht bij huis” 
hebben gevonden om de komende twee jaar te gaan ondersteunen: Jorrit Meulenbeek
, ons wel bekend als organist, en zijn moeder richtten in 2016 de Stichting Pemama 
op ter ondersteuning van een inmiddels groter geworden school in Lusaka, Zambia.
Op de site van Stichting Pemama vindt u heel veel informatie , o.a. een filmpje van de
hand van Jorrit van het plaatsen van een waterput.
Om alvast een begin te maken is de eerste actie het traditionele soep-eten in de 
40dagen tijd waar de leden van de hervormde kerk ook al jaren welkom zijn (!)
Vanaf dinsdag 11 maart kunt u met een soepkom en lepel aanschuiven in de 
vergaderzaal van de Emmakerk om 18.00 ( - ongeveer 19.00) om daar samen een 
sobere maaltijd te houden en elkaar te ontmoeten. De (vrijwillige) bijdrage van de 
soep komt geheel ten goede aan ons nieuwe project.
Noteer ook vast in uw agenda: boeken-/puzzel- en plantjesmarkt op 17 mei a.s. bij de
Ontmoeting.

ONTMOETINGSOCHTEND
Op DV 2 april a.s hopen we u weer te verwelkomen op een ontmoetingsochtend in de 
Ontmoeting.



Onder het genot van koffie/thee en wat lekkers is er tijd en ruimte om lief en leed te 
delen met elkaar. Daarnaast is er een inhoudelijk gedeelte, dat deze keer wordt 
verzorgd door Joke Verweerd. Zij is een bekend schrijfster van romans, verhalen en 
gedichten.
We sluiten de ochtend af met een gezamenlijke lunch. 
Tijd van 10.00u tot 13.00u
Graag tot dan! 
Aanmelden kan bij Rianne Bron 06 10724978 en Rineke Datema 06 57764996.

Tenslotte
Allen Gods vrede toegebeden in deze Veertigdagentijd.
 
Hartelijke groet,
ds. Carolina Blokland – den Hertog
cmdenhertog@gmail.com  / 06-34401945
DKR 5 2025 GELDERMALSEN

Collectebonnen. Er zijn 2 soorten collectebonnen; bonnen van €1,- en bonnen van 
€1,50. De collectebonnen worden per 20 stuks verstrekt, dus € 20,- of € 30,- per vel. 
Door een veelvoud van deze bedragen over te maken op bankrekening NL74 INGB 
000 171 7043 t.n.v. "PKN Geldermalsen Kerkrentmeesters" onder vermelding van 
“collectebonnen”, ontvangt u de vellen z.s.m. bij u thuisbezorgd. Informatie kunt u 
krijgen bij mw. G.L. de Groot, tel: 0345571380, email: gl.degroot@kpnmail.nl.

ABONNEMENT
Wijzigingen inzake uw abonnement op De Kerk Roept  kunt u doorgeven aan 
Annegé Arissen-de Vries, tel.0345 571004 of e-mail: a.g.arissen-devries@hetnet.nl

Kopij voor de volgende De Kerk Roept kunt u uiterlijk maandag 17 maart 2025 naar 
Dicky Heinen e-mail dhheinen@hetnet.nl 
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